
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 3 september 2023  

    

 Voorganger: Ds. W. de Groot 

      Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Orde van dienst  

 

Thema: “Een andere mentaliteit” 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Zingen: lied 72: 1, 7   (Geef Heer, de Koning) 

 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 

zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 

zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 

Ja, amen, looft de Heer. 

 



Stilte, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

Zingen: lied 72: 4 

 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

  

Inleiding op het thema 

 

Kyriëgebed: 

Afgewisseld met: lied 301 H 

 

Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

 

 

Glorialied: lied 316: 1, 4  (Het woord dat u ten leven riep) 

 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 



Gebed om de Heilige Geest 

 

Lezen: Romeinen 12: 1 - 10 

 

Zingen: lied 838: 1, 2, 4 (O grote God die liefde zijt) 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

 

Lezen:  Matteüs 17: 14 - 20 

 

 

 



Zingen: lied 534  (Hij die de blinden) 

 

Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

Overweging 

 

Zingen: lied 1005  (Zoekend naar licht) 

 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

 

 



Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Geloofsbelijdenis (staande) 

 



Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie 

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen: lied 834   (Vernieuw Gij mij) 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Wegzending en zegen 

 

Zingen: lied 415: 3  (Amen, amen, amen!) 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: dhr. E. Bobbink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. E. Mepschen - Hobers ,  Tussenpad 

 

Géén open inloop op dinsdagmiddag 

De komende weken zal er op dinsdagmiddag geen open inloop zijn. De 

eerstvolgende dinsdagmiddag met een open inloop is op 19 september 

2023. 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 19 augustus tot 9 september heb ik vakantie. Als het weer een beetje 

meezit, gaan we kamperen in Luxemburg. Ik heb er zin in. Even los van 

het werk, tijd voor ontspanning en bezinning.  

Omdat direct na mijn vakantie er voor mij een nascholingscursus is (11-

12 september), vervalt ook die dinsdagmiddag voor de open inloop. 

 

Doorgeven berichten 

Bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of andere zaken die u mij of de 

ouderlingen wilt laten weten kunt u contact opnemen met uw 

wijkouderling of met de scriba, mw. Hilly Lanjouw. 

 

Open kerk 

Elke dinsdagmiddag in de zomermaanden is de kerkzaal open. U kunt 

daar vrij binnenlopen en even gaan zitten. Stil zijn of een kaarsje 

aansteken en uw gedachten de vrije loop laten. U kunt ook eens iemand 

meenemen die anders nooit in de kerk komt. De open kerk is er voor 

iedereen, gemeenteleden, mensen uit het dorp of wie er dan ook maar 

langskomt! Welkom!! 

  

 

 



Kopij Nieuwsbrief  !!!!!! 

Kopij nieuwsbrief  t/m 20 september sturen naar 

jenne.lanjouw@gmail.com 
 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 8 september is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

 

Zondag 10 september  

Voorganger:  Ds. D. Geertsma 

Organist: Mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Kerk en Pastoraat 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen  

  

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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